H eer, naar Uw woord is het een
heilige en heilzame gedachte voor de
overledenen te bidden.

Daarom herdenken wij nu in liefde,
die onder ons gewoond hebben en
die Gij tot U hebt geroeiaen.

Wil met hen handelen niet naar de
strengheid van Uw rechtvaardigheid,
maar naar de goedheid van Uw
barmhartigheid. En verleen hen op
de dag van Uw wederkomst met alle
uitverkorenen een heerlijke verrij-
zenis.

Dit vragen wij U door Christus onze
Heer. Amen.

Christus is opgewekt uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen
zijn.

I Cor. XV 20
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voor allen, die ons voorgingen

.-I-. met het teken van het Geloof,
dat zij nu rusten in Christus’
vrede.

ALLERZIELEN 1975-1976

Jan Vergooszen
Gerard Vrancken
Mathias Dirks

Gerard Heltsel

M. Catharina Everts-Pulmans
Alfons Roufs

Josepf Peter van Poll
Jacobus Linssen
Jacques van Ophoven
Andries Heijman
Emile Duyckers
Johan Timmermans
Anna Stams-Halmans
Jan Omloo

Petrus van Berlo

Maria Meuwissen-Geelen
Johannes Beckers

Anna Katharina Dedrog-Meisen
Elisabeth Sligchers-Storms
Gerard Bijlmakers

Joseph Linssen

Gerard Beckers

Hubert Peters

Antoon Smeets

M. Cornelia Cloudt-Schoenmakers
Helena Verwijlen-Willems
Peter Omloo

Martien van Loenhot

Broeders, wij willen niet, dat gij in
onwetendheid verkeert over degenen, die
ontslapen zijn, opdat gij niet bedroefd zijt
zoals de anderen die geen hoop hebben.

Als wij immers geloven dat Jezus is
gestorven en weer verrezen,

zo ook zal God degenen, die in Jezus
ontslapen zijn, met Hem doen wederkomen.

Epistel v.d. Uitvaartmis




